Vuurwerk(k)ramp

R. Baljon *

Wes

Bijna 22 jaar geleden nam ik afscheid als zorgmanager van het brandwonden-
centrum van het nu geheten Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Ik kan mij mijn
laatste werkdag of eigenlijk werknacht nog als de dag, dus nacht, van gisteren
herinneren. Die nacht vond de Volendamramp plaats, veroorzaakt door vuurwerk
die kerstversiering tot ontbranding bracht. Een van de grootste brandwonden-
rampen in de Nederlandse geschiedenis. Een half jaar daarvoor vond de vuur-
werkramp in Enschede plaats, maar die leidde niet tot een overaanbod van
slachtoffers voor de drie brandwondencentra. Niettemin, een vreselijke ramp.

Het Oogziekenhuis Rotterdam, waar ik daarna vele jaren
heb gewerkt, bleek ook het trieste middelpunt te zijn van
een jaarlijks terugkerende vuurwerkramp. ‘Gedurende één
jaarwisseling gaan er meer ogen kapot in Nederland dan
gedurende de Golfoorlog bij de Amerikanen’ betoogde
Tjeerd de Faber, oogarts van Het Oogziekenhuis Rotter-
dam, in elk praatprogramma. Zijn strijd tegen particulier
gebruik van deze ‘bommen’ werd de rode draad in zijn
carriére.

Maar op de een of andere manier schoten de landelijke en
de lokale beleidsmakers in een kramp, wanneer het ging
over het maatschappelijk belang voor de vuurwerksector
versus het maatschappelijk belang voor de zorgsector.

Vele bedrijven weten met de vuurwerkverkoop hun bedrijfs-

resultaat voor dat jaar nog mooi op te schroeven. Ik ben
benieuwd of de maatschappelijke business case wel eens
is opgemaakt. Ik vrees dat we er als maatschappij dan
bekaaid afkomen. De impact zal vele malen groter zijn,
qua persoonlijk leed van de slachtoffers, de omvang van
de vernielingen, de druk op de zorgsector, etc.

En toen mij werd gevraagd om dit voorwoord te schrijven,
met het eerste artikel in het achterhoofd, dacht ik:

‘What the f*ck is dit nu weer?’ Brandwondenslachtoffers
veroorzaakt door kindervuurwerk? Op de site van de politie
staat beschreven dat je het kan kopen vanaf 12 jaar en het
gehele jaar door mag gebruiken, zonder overlast te
veroorzaken of vernielingen mee te plegen. Het wordt
ook wel fop- of schertsvuurwerk genoemd.

Soms denkt men dat er koud vuur bestaat, zoals ook de
sterretjes. Nou echt niet hé. Ik heb verbrande kinder-
handjes gezien, waar een sterretje zich al brandend
omheen had gevormd. Wat een ramp voor dat kind.

Stop dus met verkoop van elke vorm van vuurwerk, zou

ik zeggen. Het hele jaar door!

Ik wens je fijne feestdagen en zijn er buren die toch
vuurwerk afsteken, zet dan een vuurwerkbril op als je
naar buiten gaat.

* René Baljon, voorzitter WCS Kenniscentrum Wondzorg
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