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Verwondering en verwonding
R. Baljon *

Voor je ligt een themanummer van WCS Nieuws. Het 
thema is trauma, ofwel, volgens de Van Dale, een verwon-
ding. Maar een trauma heeft voor mij een connotatie van 
erger dan een verwonding. Dat zie je ook terug in het 
eerste artikel, een verkeersongeval met trauma. Dat is wat 
anders dan met je fietsje vallen en een zere knie hebben. 
Het maken van een themanummer vraagt altijd veel meer 
aandacht, meer tijd en is dan ook een forse klus. Maar het 
resultaat is er naar en helaas moet gemeld worden dat dit 
fraaie nummer dan ook het laatste nummer is dat onder de 
bezielende leiding van André van Es als eindredacteur is 
gerealiseerd. André heeft aangegeven dat hij ermee gaat 
stoppen; over een traumaatje gesproken. Uiteraard 
respecteren we zijn besluit, maar we vinden het wel heel 
jammer, want WCS Nieuws is en blijft, mede dankzij zijn 
inzet, een heel waardevol wonddocument, elk kwartaal 
weer. We wensen André uiteraard alle goeds toe en danken 
hem voor zijn inzet.

In dit nummer van  WCS Nieuws vind je ook de eerste 
aankondiging van ons negentiende WCS Wondcongres in 
de Jaarbeurs te Utrecht. Op onze website: www.wcs.nl, 
zullen we je de komende maanden steeds meer gaan 
informeren over o.a. het programma. De inschrijving is 
inmiddels geopend.

Ik wens je veel leesplezier en kennisvergaring bij dit mooie 
themanummer.

René Baljon, voorzitter WCS Kenniscentrum Wondzorg

De afgelopen jaarwisseling heb ik weer met verwondering zitten kijken naar al het 
vuurwerk wat alleen al in Rotterdam werd afgestoken. Het was per slot van reke-
ning verboden in mijn stad, maar je kon het wel overal kopen. Een onzinnig 
verbod dus. Het was dan ook niet verwonderlijk dat oogarts Tjeerd de Faber van 
Het Oogziekenhuis Rotterdam traditioneel weer zijn relaas deed over de hoeveel-
heid ernstige oogletsels. Hij vergeleek weleens dat er in Nederland in één nacht 
meer oogletsels veroorzaakt worden dan in een gemiddeld militair conflict. 
Voor de man moet het toch inmiddels traumatisch zijn, dat zijn betoog nog te 
weinig gehoor vindt. Elke eerste week van het jaar spreken we er schande 
van, om in de laatste week van het jaar ons weer voor te bereiden op 
diezelfde absurditeit. Het is een wonderlijk ritueel.


